
 

 Wijkgemeente Almere Buiten 
Oecumenisch kerkcentrum De Drieklank  

Almere, januari 2024                      Chicagostraat 101, 1334 KD Almere  
 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het is van alle tijden dat er een plek nodig is waar we elkaar kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen, 

verdieping kunnen vinden. De geloofsgemeenschap van De Drieklank is er voor jong en oud, voor een 

verbinding met mensen in uw buurt, voor levens- en geloofsvragen maar ook voor praktische hulp. 

 

Het is mooi om te zien hoe ons diaconaal aanwezig zijn in Almere Buiten gestalte krijgt. Zo is er aan de toren 

een weggeefkastje gehangen, waarin je lang houdbare levensmiddelen kunt plaatsen om weg te geven. Naast 

de kerkdeuren staan twee grote potten met een appelboom en een perenboom. Zij vormen het begin van 

een buurttuin, waarvoor ook een pad rondom De Drieklank is aangelegd. In de hal van de kerk is elke 

vrijdagochtend van 10 tot 12 uur een inloop samen met het ‘Taalcafé’ en op dinsdagmiddag van 14 tot 16 

uur het ‘Buurten in de kerk’, een ontmoetings- en spelletjesmiddag voor ouderen. 

 

Uw financiële hulp is hard nodig! Daarom actie Kerkbalans 2024 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Wij beseffen dat veel gemeenteleden het financieel moeilijk hebben. Helaas zijn de kosten voor het beheer 

van onze kerk ook gestegen. We willen u vragen, naar draagkracht, hiermee rekening te houden. 

 

Om mee te doen zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt digitaal geven door u per e-mail aan te melden 

bij het kerkelijkbureau@pkn-almere.nl en u krijgt dan bericht hoe u dat kunt doen. U kunt uw bijdrage en de 

termijnen invullen op het bijgevoegde formulier en dit teruggeven aan de loper, het met postzegel sturen 

naar Kerkelijk Bureau, Chicagostraat 101 1334 KD Almere of het formulier scannen en opsturen. De laatste 

mogelijkheid is om zelf een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 ABNA 0529 2056 88 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Almere. 

 

Wij hopen op uw ruimhartige steun zodat De Drieklank een plek is en blijft waar iedereen zich thuis voelt. 

Hartelijk dank alvast! 

 

Namens de wijkkerkenraad van De Drieklank en het College van Kerkrentmeesters, 

 

 

Roel van Benthem 

Kerkrentmeester Almere-Buiten 


